
Beste vrienden M|V|X 
 

Wij hopen dat jullie allemaal een leuke Pride achter de rug 
hebben. Ook dit jaar weer met de nodige restricties, maar 
ja... zo is het leven nu eenmaal tijdens een pandemie. De 
door de gezamenlijke woonzorgcentra uitgebrachte Nieuws-
brief werd goed gelezen, ook al waren de meeste activiteiten 
gericht op de bewoners en niet zo zeer op de buurtbewoners 
wat in 2019 en eerder wel het geval was. 
 

Ook ik werd aangenaam verrast. Op mijn thuislocatie, in Het 
Schouw, hadden wij 3 kleine en 3 grote evenementen ge-
pland voor Pride, bij de laatste drie had ik de vrije hand. Van 
themagesprek met bewoners, maar ook een gespreksgroep 
met buurtbewoners, de leesclub die een roze thema behan-
delde en een show en toen gebeurde dit... 
 

Op donderdagmiddag 5 augustus, na een geslaagd optreden 
van Victoria False en Mario Magic, in het kader van Pride 
Amsterdam in Het Schouw, kreeg onze redacteur en activi-
teitenplanner maar tevens coördinator van Stichting De Roze 

Poort, uit handen van locoburge-
meester Rutger Groot Wassink de 
Amsterdamspeld.  
 

Toen zijn bot/spierziekte hem 
dwong te stoppen met werken werd 
hij actief met zijn vrijwilligerswerk 
voor de Bond van Kleermakers 
(2003) en Pink Noord (2012). Vervol-

gens kwam de heer Schröder in contact met woonzorgcen-
trum Het Schouw in Amsterdam Noord. Daar nam hij in 2015 
de organisatie van de Roze Koffie Inloop voor bewoners en 
buurtgenoten voor zijn rekening. In 2016 richtte hij Stichting 
De Roze Poort op samen met twee vriendinnen. Met andere 
vrijwilligers zorgt Schröder met de stichting voor ontmoe-
tingsplekken en activiteiten voor oudere Amsterdamse lhb-
tiq+’ers, zoals gespreksgroepen of gezamenlijke (kerst)diners 
op diverse locaties in de stad. Maar hij onderhoud ook de 
maandelijkse OudRoze Agenda Amsterdam, een project ism 
IHLIA - LGBTI Heritage en schrijft voor Nieuwsbrief OudRoze 
van Amstelring en het jaarlijkse Senior Pride Magazine van 
de gezamenlijke woonzorgcentra. 
 

Vrijheid en verbondenheid staan centraal bij Stichting De 
Roze Poort. Zo worden hechte vriendschappen gesloten en 
wordt eenzaamheid bij roze ouderen tegengegaan.  Vanwe-
ge de grote bijdrage die de heer Schröder levert aan het 
doorbreken van die eenzaamheid onder oudere lhbtiq+’ers 
door het bieden van ontmoetingsplekken, gezelligheid en 
zingeving ontvangt hij namens burgemeester en wethouders 
deze Amsterdamspeld. (tekst uit de rede van de locoburge-
meester)  
 

In de tussentijd ben ik een beetje bekomen van deze eer die 
mij is toegekomen. Ik zie de speld als een ‘lintje’ van de stad 
Amsterdam. Zij die mij kennen weten dat ik niet snel zonder 
woorden ben, in dit geval dus wel. 
 

Maar nu gaan wij verder met onze activiteiten: 
 

DE ROZE RIETVINCK 
BUURTSALON JELTJE—Eerste Helmersstraat 106-N 
Aanvang 14 uur 
Op 2 september vertelt Ian Velthuis, historicus en Jeltje-
medewerker, over het leven en de seksualiteit van Frederik 
de Grote. 

Frederik de Grote is de bekendste koning van 
Pruisen. Hij werd geboren in het Berliner 
Stadtschloss op 24 januari 1712 en stierf 
in Potsdam op 17 augustus 1786). Hij was de 
beroemdste en meest omstreden telg uit 
het huis Hohenzollern. Hij was vanaf 1740 
keurvorst of markgraaf van Brandenburg en 
koning van Oost-Pruisen, en pas vanaf 1772 
koning van geheel Pruisen. Met zijn vader, de 
'soldatenkoning' Frederik Willem I van Pruisen, had hij een 
gespannen relatie. 

Als succesvol veldheer veroverde hij nieuwe gebieden en 
wist zijn koninkrijk te verdedigen tegen een coalitie van an-
dere vorsten. Frederik regeerde als verlicht despoot en on-
dersteunde wetenschap en de kunsten. Daarnaast was hij 
homoseksueel. Zijn contacten met mannen waren in zijn ei-
gen tijd bekend, maar zijn in de latere geschiedenis ontkend 
en genegeerd. 

Op 9 september licht Wil Groot, zijn WIL om te helpen om 
naar DOEN! Stichting Willen & Doen levert een bijdrage en 
ontwikkeling aan in, de strijd tegen HIV en AIDS in Zuid Afri-
ka. De stichting is ontstaan vanuit de passie van Wil Groot. 
Zijn WIL om te helpen heeft hij omgebouwd naar een DOEN: 

“Ik zie mezelf nog 
zitten in 2007 met 
het boek ‘28 AIDS 
verhalen in Afrika’. 
Het eerste verhaal 
dat ik las ging over 
een vrouw die 7 kin-
deren verloor aan 
AIDS en nu zorgde 
voor haar 17 kleinkin-
deren. Het tweede 

kleinkind van 15 was zwanger. Grootmoeder maakte zich 
zorgen; zou zij deze ziekte ook hebben?” 
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“Het boek opende m’n ogen. Het was meteen duidelijk dat 
het er in Zuid-Afrika totaal anders aan toegaat dan hier in 
Nederland. Veel geïnfecteerden worden verstoten omdat 
mensen bang zijn zelf slachtoffer te worden. Later die nacht 
besloot ik naar Zuid-Afrika te gaan om vrijwilligerswerk te 
doen.” En daar begint zijn verhaal... 

Wij zijn al haverwege de maand en op 16 september is Erik 

Swierstra  er om te praten over...  'Ik wil graag een vriend(je)' 
Voor sommigen is het vinden van een vriend(je) een routine-
klus en kunnen daar vele verhalen over vertellen. Voor som-
mige anderen is dit een heel ander verhaal. Als 'daten niet je 
ding is' en je niet zo goed / ervaren hierin bent en niet goed 
weet hoe je dit wilt aanpakken, hoe dan? Voor homo-
mannen die alleen zijn, geen of weinig (intieme en/of sex-) 
vrienden hebben, is dit een lastig bespreekbaar thema. Het 
gaat dus niet om vluchtige en/of oppervlakkige vriendschap-
pen, maar hoe kan je meer continuïteit en diepgang berei-
ken? Wellicht dat we ervaringen kunnen uitwisselen en el-
kaar kunnen inspireren. 

 

Op 23 september ontvangen wij Bert Boe-
laars over Benno Premsela (1920-1997), be-
kend als vormgever en binnenhuisarchitect, 
centrale figuur in de naoorlogse Nederland-
se kunstwereld en voorvechter van homo-
emancipatie. Met name dat laatste kreeg 
alle aandacht in de biografie die Boelaars in 

2008 over Premsela publiceerde. Deze middag gaat hij nader 
in op de betekenis van Keizersgracht 518, waar Premsela het 
langst woonde en dat bekend stond als ‘open huis’ voor zijn 
talloze vrienden en relaties.  
 

Wij sluiten deze maand af op 30 september met 
Serge-Henri Valcke die verteld hoe hij in het leven 
staat en dat is anders dan veel mensen denken. 
Via een klassieke toneel- en balletopleiding in 
Brussel, kwam hij via kleine dansrollen en revues 
terecht bij het traditionele toneel. Velen kennen 
hem als Lucien uit de Vlaamsche Pot (1990) en zijn 
rol als Commissaris Buitendam in de televisieserie 
Baantjer. Maar ook het serieuzere werk is voor 
hem niet vreemd. 

De laatste jaren is hij vooral actief als fotograaf en deze omvat o.a. 
mode, portretten, casting en vooral reisreportages die zijn gebun-
deld in Zissisnottaglossy, een in eigen beheer uitgebrachte foto-
krant. 

Aanmelden voor de activiteiten van de Roze Rietvinck bij Cas 
Kemna ckemna@amstelring.nl deelname kost 2,50 per keer 

HET SCHOUW 
Grote zaal in het Huis van de Buurt - Dollardplein 2 
In Het Schouw gaan wij woensdagochtend 8 september ver-
der met de Roze Koffie Inloop in de Grote zaal van het Huis 
van de Buurt, tussen 10 en 12 uur. Voordat corona uitbrak 

waren wij ook in de ochtend actief, tijdens 
de corona gingen wij naar de middag en nu 
weer terug naar de ochtend. Op deze ma-
nier zitten wij COC Senioren die op dezelfde 
middag zijn/haar ontmoeting heeft, op de 
Stadhouderskade, niet in de weg. Deelna-
me is gratis, maar een vrijwillige bijdrage 
aan het Bitterballenfonds wordt zeer ge-
waardeerd. 

Huiskamer van Het Schouw - Dollardplein 2 
De Roze Levenskunst gespreksgroep komt op maandagmid-
dag 13 september weer bij elkaar. Zij start dan aan haar 16e 
seizoen. De nieuwe locatie is de Huiskamer van Het Schouw. 
Deze voorheen open ruimte is nu geheel afsluitbaar van de 
gang waaraan zij ligt. In deze gespreksgroep brengen de 
deelnemers zelf de onderwerpen aan die tijdens dat seizoen 
worden behandeld. Dit alles onder leiding van Simon Huges 
50-plus ambassadeur van het COC. Geen enkel thema wordt 
geschuwd. Deelname kost 3 euro per keer, contant te vol-
doen (inclusief koffie/thee en een versnapering). 

De inloop is van 13:15 uur en het gesprek start om 13:30 tot 
15:30 uur. Aangezien deze ruimte inpandig is bij het woon-
zorgcentrum wordt geadviseerd bij binnenkomst een mond-
neusmasker te dragen en de handen te ontsmetten bij de 
zuil aan de ingang. Het mondneusmasker mag af zodra men 
zit, maar moet op wanneer men naar het toilet gaat.  
 

Nieuwe deelnemers voor beide activiteiten zijn nog steeds 
welkom, meld je dan aan bij pschroder@amstelring.nl  
 

PATHÉ DE MUNT 
Vijzelstraat 15 
woensdag 1 september 19:30 uur 
PATHÉ PRIDE: MISS 
Alex, een gracieuze 9-jarige jongen die graag een meisje zou 
zijn, heeft een droom: op een dag verkozen worden tot Miss 
France. 15 jaar later verliest Alex zijn ouders en zijn zelfver-
trouwen en stagneert hij in een eentonig leven. Een onver-
wachte ontmoeting zal deze vergeten droom wakker maken. 
Alex besluit vervolgens om te strijden voor de titel van Miss 
France door zijn identiteit als jongen te verbergen. 
 

THEATER DE OMVAL 
Ouddiemerlaan 104 – Diemen 
zondag 5 september om 14:00 uur 
PINK DIEMEN FILMSERIE - THE CELLULOID CLOSET 
De Pink Diemen filmserie trapt af met The Celluloid Closet 
(US, 1996). Een must-see documentaire over homoseksuali-
teit in de film. Wat je te zien krijgt, is afwisselend dolkomisch, 
schokkend en droef makend. Veel van de filmclips bevatten 
flagrant aanstootgevende stereotypen die campy worden in 
hun volslagen dwaasheid. De clips zijn vaak briljant gemon-
teerd voor een hilarisch effect.  
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