
Beste vrienden M|V|X 
Voor je het weet is er alweer een maand voorbij. Nu alles weer open is lijkt het wel of de tijd nog sneller gaat. In deze 
Nieuwsbrief OudRoze een terugblik op de maanden februari en maart van de Roze Rietvinck. Maar ook een vooruitblik 
op wat in april gepland staat in Buurtsalon Jeltje, in Het (roze) Schouw, het Duycker café en al die andere leuke plekken 
in de stad en ommelanden. 
 

Terugblik Roze Rietvinck februari en maart 
Februari Activisme is bij de roze gemeenschap niet 
onbekend. In het verleden, heden en voor de toekomst 
blijkt het toch nodig te zijn om onze belangen te 
verdedigen. Het is nog niet zo dat voor iedereen en overal 
ter wereld homoseksualiteit een vanzelfsprekend iets is. 
Het activisme is nog steeds nodig, dat blijkt weer uit de 
verhalen van Hans Verhoeven die namens het Zero Flags 
Project sprak. In 71 landen is homosek-sualiteit nog 
verboden of je wordt gestraft bij het uitvoeren daarvan. 
Het Zero Flags Project probeert door acties te voeren 
mensen bewust te maken dat er nog werk te verzetten 
valt voor de LHBTI-gemeenschap in die landen. 
 

Naast het Zero Flags Project komt Hans Verhoeven ook 
op voor LHBTI-jongeren die dak- en thuisloos zijn. Het is 
eigenlijk nauwelijks te bevatten dat er in Nederland toch 
nog LHBTI-jongeren zijn die nergens terecht kunnen 
wanneer ze thuis problemen hebben. Hans Verhoeven wil 
daar verandering in aanbrengen. 
 

Maart De horeca van de homogemeenschap, hoe was dat 
eigenlijk? Welke verhalen zijn er? We keken naar het 
verleden in de jaren zeventig en tachtig. Niet iedereen 
wist van het bestaan van de Uil in Café het Mandje. Wist 
je dat er een Lesbische Darkroom bestond, al was het 
maar een blauwe maandag. Leuke weetjes, daar kwamen 
we achter, op de bijeenkomsten van de Roze Rietvinck. 
 

Eric Swierstra heeft ook nog een middag geleid en dat was 
erg interessant met het thema ”Ik wil een vriendje| 
vriendinnetje”. Over relaties in de LHBTI-gemeenschap. 
Die zijn er in vele soorten en maten. Het bleek dat ‘geven 

en nemen’ nog niet iedereen zo makkelijk afgaat. 
Sommigen vinden het toch prettig om een relatie te 
hebben en doen het soms in de vorm van “Living Apart 
Together”. 
 

Van de bezoekers kreeg ik de 
indruk dat het hen wel wat doet 
met al deze thema’s. Ik hoop dat 
jullie ook meer van de inloop 
gebruik gaan maken. Het is 
namelijk erg interessant om bij 
elkaar te zijn en elkaar te 
ontmoeten. Als gelijkgestemde 
kunnen we van elkaar leren en 
elkaar steunen. 
Wawan Kawulusan 
 

In april zal de inloop nog plaatsvinden in Buurtsalon Jeltje, 
Eerste Helmersstraat 106 N, Amsterdam. We zullen u 
tijdig via de nieuwsbrief op de hoogte brengen als de 
inloop weer teruggaat naar de Rietvinck.  
 

Roze Rietvinck  
Buurtsalon Jeltje 
Eerste Helmersstraat 106-N 
Donderdag 7, 14, 21 + 28 april 
14:00 – 16:00 uur 

7 april 
Niels Wolf, gay sporten… toen en nu. 
Terugkijkend op ons leven, hebben we allemaal wel eens 
gesport en daarbij ervaringen opgedaan. Prettige 
ervaringen, maar soms ook minder fijne. Want misschien 
voelde je je niet altijd even veilig: je wilde graag jezelf zijn 
maar ook weer niet te veel opvallen. ‘Ik voel me vaak 
anders, soms buitenspel staan en bang afgewezen of 
gepest te worden en dat maakt mij erg onzeker’. Sport 
onthult vaak meer van onszelf dan de buitenkant doet 
vermoeden. 
 

Pride and Sports wil als nationale sportkoepel voor 
LHBTIQ+ sporters, een podium en platform bieden aan 
(vooral jonge) sporters en beleidsmakers om met elkaar 
te zoeken naar wat nodig is om voor iedereen en op elk 



niveau van sport een veilige en inclusieve sportomgeving 
te garanderen. 
 

Op deze middag kijken we met elkaar naar de vraag: hoe 
was dat vroeger; hoe is het nu? 
Gaat het nog om hetzelfde of zijn de tijden en daarmee 
ook wijzelf veranderd? We hopen vandaag met elkaar 
daar een passend antwoord op te gaan geven. 
Niels Wolf, bestuurslid Stichting Pride and Sports. 
www.prideandsports.nl 
 

14 april 
Paasoverdenkingen 
Zondag 17 april is het Pasen. Zijn we als LHBTI 
gemeenschap nog gelovig en hebben we überhaupt er 
wat aan om gelovig te zijn? Is gelovig zijn een taboe 
vandaag de dag als LHBTI-er. We gaan deze middag op 
deze witte donderdag met elkaar praten over 
geloof/religie in de LHBTI-gemeenschap. We gaan er niet 
heel diep in, maar willen elkaar vertellen hoe je het zelf 
beleeft om gelovig te zijn of juist niet gelovig te zijn.  
 

21 april 
Paul Zellenrath, Hoe roze kun je zijn op de werkvloer? 
Paul Zellenrath is betrokken geweest bij het PRIDE 
netwerk van ABN AMRO. Hij kreeg vaak de vraag: “Is een 
roze netwerk nog wel nodig bij een groot bedrijf als ABN 
AMRO? Daar is alles toch goed geregeld?” 
 

Voor vele mensen is het dagelijks werk een belangrijk 
deel van hun leven. Dan is het belangrijk dat je daar jezelf 
kunt zijn. De praktijk laat zien dat dat minder 
vanzelfsprekend is dan je zou verwachten. Ook bij grote 
bedrijven. Paul vertelt over het nut van roze netwerken 
bij bedrijven en wil met de aanwezigen kijken wat hun 
ervaringen zijn geweest. Is tolerantie op werkplek ten 
goede aan het veranderen zijn of niet?  
 

28 april  
After Party Koningsdag 

Bijkomen van de eerste Koningsdag na 2 jaar Corona. Hoe 
heb je het beleefd? Heb je nog spannende dingen 
meegemaakt. Vertel het op deze middag. Jacky, onze 
stagiaire zal voor een koninklijke versnaperingen zorgen. 
 

Deelname kost 3 euro per keer, contant te voldoen, of 
koop een 4-strippenkaart á 12 euro. Op deze locatie 
hebben wij een beperkt aantal plaatsen te vergeven, dus 
stuur een mail naar: oudroze@amstelring.nl ovv Roze 
Rietvinck om u aan te melden. Afmelden kan tot 2 uur 
vóór de start van de ontmoeting. 

Roze Koffie Inloop 

Het Schouw – Grote zaal 
Dollardplein 2 
Woensdag 6 + 20 april 
10:00 – 12:00 uur 
Houdt u van roze gezelligheid? 
Vindt u het prettig 
gevoelsgenoten uit uw eigen stadsdeel en (wijde) 
omgeving te ontmoeten? Wilt u uw kennissenkring 
uitbreiden? Dan bent u welkom bij de Roze Koffie Inloop. 
Alle leeftijden zijn welkom! Wij vragen geen geld voor de 
koffie, maar een bijdrage in de bus van het 
‘Bitterballenfonds’ wordt altijd op prijs gesteld. 
Heb je zin om aanwezig te zijn, meld je dan aan. Peter 
Schröder pschroder@amstelring.nl ovv: Roze Koffie 
Inloop. Afmelden kan tot 2 uur vóór de start van de 
ontmoeting. Dit is een activiteit van De Roze Poort voor 
Amstelring – Het Schouw. 
 

Roze Levenskunst 
Het Schouw - Bibliotheek 
Dollardplein 2 
Maandag 11 + 25 april 
13:30 – 15:30 uur 
De Roze Levenskunst gespreksgroep praat iedere 14 
dagen over een vooraf overeengekomen thema. De 
gespreksleider is Simon Huges, roze 50+ ambassadeur bij 
het COC. Deelname € 3,50 per keer (voor de 
consumpties). Op het eind van het seizoen krijgt u een 
rekening. 
Heb je zin om aanwezig te zijn meld je dan aan-, maar 
eventueel ook af bij: Simon Huges ovv: Roze Levenskunst. 
Dit is een activiteit van De Roze Poort voor Amstelring – 
Het Schouw 
 

Café Rosé presenteert 
Monique zingt songfestivalliedjes 
Het Schouw – Grote zaal 
Dollardplein 2 
Donderdag 28 april 
13:30 – 15:30 uur 

Het is bijna weer die tijd van het jaar, 
het Eurovisie songfestival komt eraan. 
Wat S10 gaat doen en op wat voor plek 
zij zal eindigen is nog maar de vraag. 
Monique duikt in de 65-jarige 
geschiedenis van het festival en zingt 

de sterren van de hemel. Er zijn nog een aantal plaatsen 



beschikbaar. Heb jij zin om aanwezig te zijn meld je dan 
aan-, maar eventueel ook af bij Peter Schröder ovv: Café 
Rosé Monique. Of bel de receptie van Het Schouw (020)  
756 40 00 (09:00 – 15:15 uur) Toegang kost 3,50 vooraf 
te pinnen bij de receptie van het huis.  
 

ROZE REGENBOOG CAFÉ 
DUYCKERCAFÉ – GROTE ZAAL 
Raadhuisplein 5 – Hoofddorp 
WOENSDAG 13 APRIL  
17:00 – 20:00 uur 
Elke 2e woensdag van de maand is het Roze Regenboog 
Café dé ontmoetingsplaats voor de LHBTI+ oudere waar 
wordt gelachen, gesproken, gegeten en gedronken en 
waar elke maand weer een leuk, interessant programma 
te beleven is. Kom gezellig een kijkje nemen, iedereen is 
welkom! 
 

Deze maand gaan we elkaar beter leren kennen door 
creatief aan de slag te gaan. Beeldend kunst docente 
Anne-Marie Corman gaat met ons aan de slag om onze 
onbenutte talenten aan te boren. Je hoeft zeker geen 
creabea te zijn, het wordt simpel en leuk. En natuurlijk is 
er alle ruimte om lekker te eten, drinken en te kletsen. 
 

Ook zorgen wIJ weer voor een goedgevulde maaltijdsoep 
met brood voor € 2,50. Het is prettig als we weten op 
hoeveel mensen wij kunnen rekenen. Aanmelden kan via: 
mvanlimbeek@amstelring.nl dit is een activiteit ism Het 
Cultuurgebouw 
 

REGENBOOG BORREL 
Huis van de Wijk Olympus 
Olympiaweg 29-31 
Vrijdag 8 APR 15:00 – 17:30 uur 
De wekelijkse regenboog borrels vinden weer plaats in 
het Huis van de Wijk Olympus, op vrijdag van 15:00 tot 
17:30 uur. Als jij wilt komen dan ben je van harte welkom. 
Vergeet niet je nog even aan te melden ivm inkoop bij 
Paul Hofman paulerikhofman@planet.nl Georganiseerd 
door: GREY PRIDE ZUID 
 

REGENBOOG LEZING door 
BARRIE STEVENS 

ORANJEKERK 
Tweede Van der Helststraat 
1-3 
Vrijdag 29 april  
15:00 – 17:00 – inloop 14:30 
uur 
Stichting Sociaal Ondernemend 
Opbouwwerk Zuid (SOOZ) en 

Werkgroep Grey Pride Zuid organiseren elke laatste 
vrijdagmiddag van de maand voor LHBT+ ouderen in de 
Oranjekerk (Tweede van der Helststraat 1- 3, hoek 

Ceintuurbaan) een meet & greet bijeenkomst met een 
spreker en een hapje en drankje.  
 

Op deze vrijdag komt Barrie Stevens vertellen over zijn 
leven. Barrie Stevens (77) is een Nederlandse danser, 
choreograaf, regisseur en acteur die van oorsprong de 
Britse nationaliteit had. Als 18-jarige deed hij auditie voor 
de Snip & Snap Revue. Hij werd aangenomen en 
emigreerde naar Nederland. Zijn televisiedebuut maakte 
hij als Bobbie in de serie Ja zuster, nee zuster van Annie 
M.G. Schmidt. In 1973 en 1974 speelde hij een hoofdrol 
in de populaire televisieserie voor de jeugd Ti-Ta 
Tovenaar (als tovenaarsleerling Kwark); hiervan werden 
490 afleveringen gemaakt. Maar natuurlijk ook als jurylid 
in de Soundmixshow “Doorgaan, vooral doorgaan!” was 
zijn gevleugelde opmerking. 
 

Heb jij zin om aanwezig te zijn bij deze middag meld je 
dan aan-, maar eventueel ook af bij Paul Hofman 
paulerikhofman@planet.nl Toegang: 3 euro (contant te 
voldoen) dit is inclusief koffie, thee, borrelhapje en 
drankje. 
 

PATHÉ PRIDE: 
THE MAN WITH THE ANSWERS 
PATHÉ DE MUNT 
Vijzelstraat 15 
Woensdag 6 april  
19:30 uur 
Victor is een ex-duikkampioen van 
in de twintig die bij zijn 
grootmoeder in een Griekse 
kustplaats woont. Na haar plotselinge overlijden springt 
hij zonder opgaaf van reden in een stoffige oude auto en 
begint aan een rit met als einddoel Duitsland. Op de 
veerboot ontmoet hij Matthias, een knappe Duitser. 
Victor zit absoluut niet op gezelschap te wachten, maar 
de vrijgevochten Matthias weet hem een lift naar 
Duitsland te geven. 
 

Kijk op PICL.nl 
SUPERNOVA 
Sam en Tusker zijn al 20 jaar samen en trekken in een 
camper door Engeland. Ze bezoeken familie, vrienden en 
plaatsen uit hun verleden, maar het is geen gewone 
vakantie. Deze tijd die ze samen hebben, is het 
belangrijkste in hun leven geworden. Tusker’s dementie 
is de laatste jaren erger geworden en de reis door het 
verleden moet ruimte maken voor een onzekere 
toekomst. Geheimen worden onthuld, plannen vallen in 
duigen en hun liefde biedt geen vanzelfsprekende 
oplossing meer. Ze moeten zich afvragen wat het 
betekent lief te hebben in de schaduw van een 
ingrijpende ziekte. 
 

Colin Firth (The King’s Speech, Bridget Jones’s Diary) en 
Stanley Tucci (Julie & Julia, The Devil Wears Prada) zijn 



fenomenaal als Sam en Tusker, die samen hun weg 
moeten vinden in een leven dat langzaam uit hun handen 
glijdt. 
Nog te zien tot: 25 april, op je eigen pc of tablet 
https://picl.nl/films/supernova/ 
 

MINYAN 
In het strikte Joodse milieu van New Yorks jaren 80, 
ontdekt David zijn homoseksualiteit. De 17-jarige David 
woont samen met zijn ouders en grootvader in Brighton 
Beach, een wijk met veel Russische immigranten van 
Joodse afkomst. Hij helpt regelmatig bij Joodse 
gebedsgemeenschappen, wat zijn familie als 
vanzelfsprekend beschouwt. 
 

Maar David begint net zijn homoseksualiteit te ontdekken 
en vindt de strikte regels van zijn Joodse gemeenschap 
steeds meer beknellend. Hij raakt bevriend met een 
ouder koppel met liberalere opvattingen en begint het 
leven in de uitgaansscene in East Village te verkennen. 
David raakt gevangen tussen spannende privé-afspraken 
en zijn onderdrukkende familie, terwijl hij leert over de 
gevaren van aids die zich net door de homogemeenschap 
beginnen te verspreiden. 
 

Nog te zien tot: 6 juni, op je eigen pc of tablet 
https://picl.nl/films/minyan/ 
 

Jump, Darling 
Russel wordt bijna dertig en zit in een depressie. Onzeker 
over zijn toekomst en plannen om acteur te worden gooit 
hij het roer om: hij wordt dragqueen. 
 

Wanneer zijn relatie daardoor op de klippen loopt, vlucht 
Russel naar zijn oma op het platteland. Het blijkt niet 
goed met haar te gaan, maar ondanks haar steeds 
slechtere gezondheid, wil zij koste wat kost thuis blijven 
wonen. Wanhopig probeert Russel met haar het 
plaatselijke verpleeghuis te vermijden. 
Dit speelfilmdebuut van Phil Connell schetst een warm 
beeld van de relatie tussen een grootmoeder en 
kleinzoon, die onder druk komt te staan wanneer 
verborgen familiegeheimen langzaam komen 
bovendrijven. Jump, Darling was een van de laatste rollen 
van de legendarische actrice Cloris Leachman voor ze op 
94-jarige leeftijd overleed. 
Nog te zien tot: 25 juli, op je eigen pc of tablet 
https://picl.nl/films/jump-darling/ 
 

Grosse Freiheit 
In het naoorlogse Duitsland belandt Hans, een overlever 
van Auschwitz, keer op keer in de gevangenis. Zijn delict? 
Hij is homoseksueel en dat is een strafbaar feit volgens 
paragraaf 175 van het Duitse Wetboek. 
 

Zijn celgenoot Viktor, een veroordeelde moordenaar, 
moet niets van hem hebben. In de loop der jaren groeien 
ze echter naar elkaar toe en ontstaat er een tedere en 
liefdevolle band. Grosse Freiheit is een verpletterend 

gevangenisdrama over de betekenis van vrijheid, 
identiteit en menselijke verbondenheid. 
 

De film van regisseur Sebastian Meise (Stilleben) werd in 
Cannes bekroond met de Juryprijs en de ijzersterke 
acteerprestaties van Franz Rogowski (Undine, Transit) en 
Georg Friedrich vielen veelvuldig in de prijzen bij talloze 
internationale filmfestivals. 
Nog te zien tot: 18 juli, op je eigen pc of tablet 
https://picl.nl/films/grosse-freiheit/ 
 

OPROEP 
Oproep LHBTI+ bemanningsleden 
Scheepvaartmuseum:  

Bijschrift foto: Het Scheepvaartmuseum met op de voorgrond de clipper Stad 
Amsterdam met in de top de regenboogvlag tijdens de Pride, augustus 2021. 
Het Scheepvaartmuseum, Ronald van Lopik.  
 

Hebt u tussen 1950 en 1980 bij de koopvaardij gevaren 
en kent u verhalen over LHBTI+-cultuur aan boord van 
schepen? Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam is voor 
een oral-historyproject op zoek naar mensen die hun 
verhalen over dit onderwerp willen delen. 
 

Het museum wil de belangrijke verhalen van gay, bi- en 
transbemanningsleden vastleggen voor de toekomst. 
Misschien koos u bewust voor een baan op zee in een tijd 
van uitsluiting aan wal? Was het schip een plek waar u uw 
identiteit op een vrijere manier kon beleven? Welke 
cultuur heerste er? Bevond u zich tussen 
gelijkgestemden? 
 

Mocht u bereid zijn ons te helpen, dan zouden wij graag 
met u in contact treden. Uw anonimiteit wordt, indien 
gewenst, uiteraard volledig gerespecteerd.  
 

Voelt u zich vrij om voor 1 mei 2022 contact met ons op 
te nemen om verder te praten. We kijken ernaar uit u te 
ontmoeten. 
 

Sara Keijzer en Bob van de Poll (020) 523 2317 
 

oralhistory@hetscheepvaartmuseum.nl 

 



Amsterdam Pride thema 2022: 
’My Gender, My Pride’ 

Iedereen moet zich vrij 
voelen om zichzelf te 
kunnen zijn, zonder 
opgelegde norm van 
buitenaf. Afgelopen 
decennia stond onze 
strijd vooral in het 
teken van ‘mogen 
houden van wie we 
willen’ en het is tijd om 
de focus te verbreden 

naar het ‘mogen zijn hoe we ons voelen’. Met andere 
woorden tijd om aandacht te besteden aan de diversiteit 
aan genderidentiteiten en ons zelfbeschikkingsrecht. We 
hebben het recht om af te wijken van de norm en de 
sekse die we bij geboorte hebben gekregen! 
Genderidentiteit staat centraal tijdens Pride Amsterdam 
van 30 juli tot en met 7 augustus 2022 met het thema ‘My 
Gender, My Pride’. 
 

De afgelopen 25 jaar hebben voornamelijk in het teken 
gestaan van onze seksuele geaardheden en de strijd om 
af te mogen wijken van de heteronorm. “De strijd om ook 
qua genderidentiteit af te mogen wijken van de norm en 
van de sekse die we bij onze geboorte kregen is vaak 
onderbelicht, ook binnen de community. Daar gaan we 
dit jaar verandering in proberen te brengen,” aldus 
directeur Lucien Spee de Castillo Ruiz. “Het is geen 
makkelijk onderwerp en ook nog eens heel divers. Wat 
typisch mannelijk of vrouwelijk wordt gevonden is 
daarnaast ook nog eens geen onbetwist gegeven. Het kan 
per cultuur en land verschillen. Zo zien we dat sommige 
beroepen die vroeger mannelijk waren nu als vrouwelijk 
worden gezien en andersom. Kortom: we dagen onszelf 
uit met dit thema.” 
 

Wat is genderidentiteit? 
Gender gaat over ‘mannelijkheid’ en ‘vrouwelijkheid’ en 
alles daar tussenin. Het gaat over ideeën en 
verwachtingen. Over hoe een jongen of een meisje zich 
zou moeten gedragen. Wat voor kleding een man of een 
vrouw zou moeten dragen. Sekse is je geslacht, je lichaam 
en je lichamelijke kenmerken. Bij je geboorte wordt 
daarmee bepaald of je een jongetje of meisje bent. Dat 
komt op je geboortebewijs, en ook in je paspoort. 
Genderidentiteit gaat over wat je bent, op basis van je 
eigen gevoel. “Sommige mensen herkennen zich niet in 
hun sekse en hebben een andere genderidentiteit. Ze 
voelen zich niet jongen maar meisje, of andersom of ze 
vinden de hele indeling in man/vrouw niet toepasselijk, 
ze voelen zich iets er tussenin, of wisselend. Er zijn ook 
mensen bij wie de geslachtskenmerken niet eenduidig 
mannelijk of vrouwelijk zijn.”   
 

My Gender, My Pride 
Met het thema ‘My Gender, My Pride’ staat de 
emancipatie van personen die behoren tot de 
categorieën; transgender, non-binair, genderqueer, 
genderfluïde, gender non-conform, agender en 
intersekse centraal, ongeacht wat hun seksuele 
geaardheid is. Deze emancipatie is namelijk 
achtergebleven op de seksuele emancipatie en verdient 
daarom onze volle aandacht. 
 

Transgender 
Transgender is een term die mensen gebruiken om 
zichzelf te beschrijven, als ze zich niet thuis voelen bij de 
sekse die ze kregen toen ze werden geboren. Het kan 
verschillende dingen betekenen. Transgender kan gaan 
om mensen die:  
▪ Zich (meer) een meisje of vrouw voelen, maar het 

lichaam hebben dat volgens de maatschappij past bij 
een jongen of man. 

▪ Zich (meer) een jongen of man voelen, maar het 
lichaam hebben dat volgens de maatschappij past bij 
een meisje of vrouw. 

▪ Zich zowel mannelijk als vrouwelijk voelen (beide). 
▪ Zich tussen man en vrouw in voelen (er tussenin). 
▪ Zich geen man en geen vrouw voelen (dus geen van 

beide). 
▪ De hokjes en ideeën over ‘man’ en ‘vrouw’ beperkt 

vinden en zichzelf daar niet in herkennen. 
 

Cisgender 
Cisgender is de term voor mensen die zich prettig voelen 
bij het geslacht dat ze kregen bij geboorte. Het is de 
tegenhanger van transgender. De meeste mensen zijn 
cisgender. Cis komt uit het Latijn en betekent ‘aan deze 
kant’. Trans staat voor ‘aan de andere kant’. Een cisvrouw 
is dus een vrouw die geboren is met de 
geslachtskenmerken van vrouwen en die zich ook 
vrouwelijk voelt. Een cisman is een man die geboren is als 
man is en zich daar prettig bij voelt. 
 

Gender non-conform 
Als je geboren ben als jongen of meisje, maar je ziet er 
niet uit zoals de meerderheid verwacht van een jongen of 
meisje, of je gedraagt je niet zoals ‘het hoort’ als jongen 
of meisje, ben je gender non-conform: je voldoet niet aan 
de maatschappelijke norm hoe jongens en meisjes eruit 
zien. De gendernorm. Dat kan zijn door je bouw (sekse) 
maar ook door je voorkeur qua kleding of haar 
(genderidentiteit en genderexpressie). Het kan zijn dat je 
lesbisch, homo of bi bent, maar dat hoeft niet. 
 

Genderqueer, non-binair, genderfluïde 
We delen mensen vaak in in ‘man’ of ‘vrouw’, maar er is 
meer diversiteit. De tweedeling man/vrouw is een 
versimpeling van de werkelijkheid. Eigenlijk is er meer 
mogelijk. Tussen ‘man’ en ‘vrouw’ zitten allerlei variaties 
op mannelijkheid en vrouwelijkheid, of eigenlijk: 
menselijkheid. Deze termen geven allemaal aan dat je 



jezelf buiten hokjes plaatst, maar ook dat je het niet eens 
bent met de hokjes. Gender is geen gegeven, het komt in 
allerlei vormen, en je kunt het zelf vormgeven zoals je 
wilt. 
 

Non-binair en genderqueer 
Als je de indeling man/vrouw te krap of te beperkt vindt, 
kun je jezelf op allerlei manieren benoemen. Je kunt je 
bijvoorbeeld non-binair noemen: dat betekent dat je niet 
het een of het ander bent; je ontstijgt de tweedeling. 
Genderqueer betekent eigenlijk ook dat je geen vaste 
genderidentiteit hebt, of dat je tussen mannelijkheid en 
vrouwelijkheid beweegt.  
 

Genderfluïde 
Genderfluïde is ook een mooi woord voor mensen die 
niet passen bij man of vrouw. Fluïde betekent letterlijk 
vloeibaar. Alsof de normen en vaststaande ideeën over 
jongens en meiden, mannen en vrouwen kunnen smelten 
en samen- of wegvloeien. 
 

Agender 
Agender is een genderidentiteit die zich kenmerkt door 
volledige genderloosheid, of het ontbreken van gender. 
Agender is een non-binaire genderidentiteit waarbij je 
niet mannelijk, vrouwelijk, of een ander gender voelt. 
Agender mensen kunnen zich het sterkst identificeren als 
gewoon een persoon, in plaats van als een bepaald 
gender. 
 

Intersekse 
Iedereen is anders en dat geldt ook voor onze lichamen. 
Iets meer dan 1% van de wereldbevolking wordt geboren 

met een lichaam dat niet helemaal overeenkomt met het 
maatschappelijke ideaal/norm van man of vrouw. In 
Nederland gaat dit om zo’n 190.000 mensen. Intersekse 
personen hebben altijd bestaan, maar zijn nauwelijks 
zichtbaar in onze maatschappij. Een tweedeling in 
mannen en vrouwen is de norm.  
 

Intersekse is een variatie op wat als de mannelijke of 
vrouwelijke sekse wordt beschouwd. De norm voor ‘man’ 
is XY-chromosomen, penis, testes, testosteron en een 
bepaalde lichaamsbouw. Bij ‘vrouw’ gaat men uit van XX-
chromosomen, vagina, eierstokken en baarmoeder, 
oestrogeen en een andere lichaamsbouw. Toch worden 
er meisjes geboren met XY-chromosomen en jongens met 
XX-chromosomen. Of jongetjes met een vagina en 
meisjes met een clitoris die zo groot is als een kleine 
penis. De variatie tussen intersekse personen is groot. 
Soms is al vanaf de geboorte bekend dat er sprake is van 
een intersekse kind. Maar er zijn ook mensen die niet 
weten dat ze een interseks conditie hebben. Zij kunnen 
hun hele leven kampen met onbegrepen lichamelijke of 
geestelijke klachten. 
 

Intersekse gaat niét over seksuele oriëntatie of 
genderidentiteit. De meeste intersekse personen hebben 
een mannelijke of vrouwelijke genderidentiteit en zijn 
heteroseksueel. Maar net als andere mensen kunnen zij 
ook een lesbische, homoseksuele of biseksuele oriëntatie 
hebben of zich identificeren met een andere 
genderidentiteit, zoals bijvoorbeeld transgender of non-
binair. 

 


